’Voorbij de Indus’

Reisindrukken uit India

Een nicuwe bundel rcisindrukken van een zesticntal mensen die de afgelopen
jaren India hebben bezocht. Allen voelden zich, blijkens de verhalen, op de een
of andere manier tot het land aangetrokken. Hetzij door de Guru’s, hetzij door
de prachtige vogels en vlindcrs. Elk van de vijfticn verhalen belicht een ander
decl/aspect van het land, daarnaast zijn er twee zwart-wit fotoseries opgenomen.

Voorbij de Indus, reisindrukken uit
India.

Redactie: Sjors van Beek en Han van
den Boogaard. Foto’s: Ineke Smink.
Uitgave: Landelijke India Werkgroep,
1991. 176 pagina’s, metfoto’s, kaarten
en verklarende woordenlijst. ISBN 90-
72142-08-X

Prijs: f 22,50 (+ f 3,50 verzendkos-
ten)

Ik heb het boek in één adem, althans
bijna, uitgelezen, nieuwsgierig als ik
steeds was naar het volgende verhaal.
Voor alle duidelijkheid dien ik denk ik
te vermelden dat ik zelf een aantal
keren in India ben geweest. Voor mij
waren veel dingen dan ook zeer herken-
baar. Bijvoorbeeld de frustraties die
anderen blijkbaar ook oplopen in een
Jand waar ze niet bekend zijn en waar
dingen nu eenmaal anders gaan dan j€
thuis gewend bent.

In het boek komen zeer verschillende
belevenissen van mensen in India aan
de orde. De beschrijving van een ‘we-
dergeboorte’ in een pelgrimsoord voor

Jains en wat dat voor een westerling met
zich meebrengt; hoe een verliefdheid
tussen Indiérs zich ontwikkelen kan en
hoe je je daar als 'witte’, die veel meer
mag, dan bij kunt laten gebruiken; een
bezoek aan de Andaman-eilandenende
confrontatie met de ambtenarij aldaar,
Oom er maar eens €en paar te noemen.
De foto’s die in het boek zijn opgeno-
men staan los van de verhalen. Ze laten
slechts een deel van de samenleving zien
en voegen voor mij niet zoveel toe aan
de overbekende beelden die ik her en
der van India zie. Los daarvan vind ik
het mooie foto’s die door de manier
waarop ze zijn afgedrukt, goed tot hun
recht komen.

Voor hen die niet of niet zo bekend zijn
met de Indiase samenleving is achterin
het boek een verklarende woordenlijst
opgenomen. Verder is er een kaart van
India’ opgenomen waarop de in de
verhalen genoemde plaatsen te vinden
zijn.

De algemene informatie over India die
achter in het boek opgenomen is had
mijns inziens wel wat uitgebreider mogen
zijn. Dit wordt ten dele goed gemaakt
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Een uitsnede uit een van de foto’s van Ineke Smink, opgenomen in Voorbif de Indus’

doordat men een lijst van andere publi-
katies heeft opgenomen waar de geinte-
resseerde lezer meer informatie over
India in kan vinden.

Al metalvond ik het een lezenswaardig

boek wat ongeveer evenveel van India
laat zien, als van de mensen die de
verhalen hebben geschreven.

Ipe van der Deen
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