’Persoonsverwisseling’:
Saghal’s pakkende boek over het verzet tegen de Britten

Nayantara Sahgal (1927) stamt uit een nest dat zich harigrondig verzette tegen de
Engelse bezetters. Haar grootvader, Motilal Nehru, was een welgesteld jurist die zijn
landhuis aan het National Congres afstond. Zij groeide op in een joint-family. Daar
hield men haar steeds voor dat ze trots kon zijn op ouders die steeds maar weer werden
gearresteerd door de bezetter omdat ze weigerden mee te werken. Haar vader stierf
in 1944 aan pleuritis in de gevangenis. Haar moeder werd de eerste vrouwelijke voorzitter
van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Haar oom, Jawaharlal Nehru,
werd de eerste premier van het bevrijdde India.

Nayantara werd door haar ouders
tijdens de Tweede Wereld oorlog naar
Amerika gestudeerd om daar geschiede-
nis te gaan studeren. Dat leek haar
ouders verstandiger dan in het lang-
zaam tot een concentratiekamp verwor-
den India blijven. Inmiddels heeft ze
een achttal fomans, een aantal histori-
sche en autobiografische boeken op
haar naam staan.

Toen haar nicht, Indira Gandhi, in 1975
de noodtoestand afkondigde betekende
dat ruzie in de familie. Nayantara had
al jaren in haar columns in de Indian
Express gewaarschuwd voor wat er
stond te gebeuren. De column werd
verboden en zijn ging ondergronds
verder met haar publikaties. In ’77
vertrok zij naar Amerika waar zij het
boek: ’Indira Gandhi, her road to
power’ schreef.

Voor Nayantara Sahgal was de nood-
toestand ook het moment waarop zij
zich begon te realiseren dat de rechten
van de meeste Indiérs continu met
voeten werden getreden. Het moet een

schokkende ontdekking zijn geweest dat
het verdrijven van de Engelse bezetters
slechts tot gevolg had gehad dat deze
waren vervangen door Indiase onder-
drukkers.

Samen met andere mensen richtte zij
toen de People’s Union for Civil Liber-
ties (PUCL) op. Hoe meer de organisatie
te weten kwam over de mensenrechtensi-
tuatie op het platteland hoe radicaler
haar standpunten werden.
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In haar boek ’Persoonsverwisseling’
beschrijft ze een deel van de periode
van het verzet tegen de Engelse over-
heersers. De hoofdpersoon Bushan
Singh valt van de ene verbazing in de
andere.

Het verhaal begint in Bombay waar hij
na zijn verblijf buitenslands voet aan
wal zet. Zijn vader, een mede dankzij
de Britten steeds rijker wordende
landeigenaar, had hem voor enige tijd
het land uitgestuurd.

Vanaf het moment dat hij bij de doua-
ne komt gaat alles anders dan hij
gepland had. De douane-beambte vindt
één van zijn boeken, Opstand der
Engelen (over de opstand van Lucifer
tegen God) nogal verdacht, maar hij
mag het wel houden. Het toneelstuk
'De rode letter’ van Hawthorne, be-
werkt door een vriendin, waar hij ver-
volgens als invaller een rol in speelt
blijkt de Engelsen in het verkeerde
keelgat te schieten. Bovendien verlaat
hij de zaal vlak voor het ’God save the
King’ wordt gespeeld.

Als hij besluit om Bombay te verlaten
om naar zijn familie in Vijaygarh te
gaan wordt hij halverwege door de
bezetter uit de trein geplukt en in het
gevang geworpen.

Na een paar dagen wordt de aanklacht
duidelijk: "Samenzwering om de Ko-
ning-Keizer de heerschappij over India
te ontnemen”.

In de gevangenis wordt hij geconfron-
teerd met een aantal politieke gevan-
genen. Gandhianen, vakbondsleden en
communisten vertellen hem waarom Zij

daarzitten. Banush die de aanwezigheid
van de Britten nooit als bezetting van
eigen land heeft ervaren raakt er steeds
meer van overtuigd dat zijn arrestatie
dus op een misverstand moet berusten.
Hij kan zich niet voorstellen dat het
lezen van een boek of het meedoen aan
een toneelstuk als staatsgevaarlijke
activiteit kan worden uitgelegd.
Beetje bij beetje vertellen de gevangenen
elkaar hun levensverhaal en krijgen ze
daarmee inzicht in de wel zeer verschil-
lende werelden waarin zij tot aan hun
arrestatie leefden. Banush beschrijft aan
zijn medegevangenen een aantal hindoe-
moslim rellen die hij, in zijn onschuld,
in het dorp Vijaygarh heeft veroorzaakt.
Het verhaal over zijn moeder schets de
positie van de meeste van de vrouwen
in die tijd. Zijn medegevangenen lichten
hem in over wat er buiten zijn belevings-
wereld gebeurt in India. Een uitstekende
beschrijving van de gedachtenkronkels
van een koloniale macht komt tijdens
de verschillende rechtszittingen boven
tafel.

Een aanrader dus en ik ben benieuwd
naar de vertaling van haar boek ’Rich
like us’ die volgend voorjaar verschijnt.
Hoofdpersoon daarin is een Britse
cockney.
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